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PAROCHIE JOURNAAL

Voor de Immanuelparochie Cluster West
57° Jaargang week 10
7 maart 2021

Zondag 7 maart 9:30 uur. Woord en Communieviering Diaken M. Bastiaansen.
Misdienaars Rina, Cloé en Febe. Lector Toos Koster H. Berghout
Gebedsintenties: Lies van Merrienboer- Korst. Marie Meeuwisse- Korst.

Joke van Ham(3) Collecte 1% voor eigen kerk. 2% voor Caritas vastenactie.

Donderdag 11 maart 10:00 uur. Gebedsviering.

Zondaqg 14 maart 9:30 uur. Eucharistieviering. Celebrant P. de Rooij.
Misdienaars llla, Feline en Maya Lector Elly. Koster P. Volders.
Gebedsintenties: Casie van Sprundel. Collecte voor eigen kerk.

Donderdag 18 maart 10:00 uur. Gebedsviering.

Zondag 21 maart 9:30 uur. Woord en Communieviering. Diaken M.
Bastiaansen. Misdienaars Bente, Joshua en Fee. Lector Corry. Koster P. Volders.
Gebedsintenties: Jan van de Weijgaert. Collecte voor eigen kerk.

Zondag 21 maart 13:30 Presentatieviering eerst communicanten.
Besloten viering.

Celebrant M. Prasing. Pastoraalwerker E. Ettes. Misdienaars
Héléna en Chloé. Collecte voor eigen kerk.

Donderdag 25 maart 10:00 uur. Gebedsviering.

Zondag 28 maart 9:30 uur. Palmzondag met Palmwijding en processie. Woord
en Communieviering. Diaken M. Bastiaansen. Misdienaars llla, Julia en Lilly.
Lector Toos. Koster H. Berghout. Gebedsintenties: Everdina van Kaam- van Est.
Collecte voor eigen kerk.

Witte Donderdag 1 april 10:00 uur. Eucharistieviering. Celebrant P. d Rooij.
Diaken M. Bastiaansen. Koster P Volders. Gebedsintenties:

Goede Vrijdag 2 april 19:00 Celebrant M. Prasing. Diaken M. Bastiaansen.

Paas zaterdag 3 april 21:00 uur. Paaswake. Celebrant P. d Rooij. Diaken M.
Bastiaansen. Misdienaars llla, Helena en Febe. Lector Elly. Koster H. Berghout
en P. Volders. Gebedsintenties: overleden familie Jacobs- Akkermans. Overleden
familie Adriaan en To Akkermans- Traats en overige familie.

Collecte 1% voor eigen kerk. 2% voor Caritas Voedselbank.

Zondag 4 april 9:30 uur. Eerste paasdag. Eucharistieviering. Celebrant G.
Dirven. Diaken M. Bastiaansen. Misdienaars Rina, Esmay en Damian.

Lector Corry. Koster H. Berghout. Gebedsintenties: Lies van Merrienboer- Korst.
Marie Meeuwisse- Korst. Jo van Schendel- Meeuwisse. Joke van Ham. Casie van
Sprundel en Coosje van Sprundel.

Collecte 1 voor eigen kerk. 2% voor eigen parochie.

Donderdag 8 april 10:00 Gebedsviering.

Zondag 11 april 9:30 uur. Beloken Pasen. Eucharistieviering. Celebrant M.
Prasing. Diaken M. Bastiaansen. Misdienaars Ineke, Feline en Chloé. Lector Elly
Koster P. Volders. Gebedsintenties:

Donderdag 15 april 10:00 uur. Gebedsviering.
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Agenda Immanuelparochie cluster West.

Dinsdag 23 feb 14:00 uur Spreekuur

Dinsdag 2 mrt 14:00 uur Spreekuur

Dinsdag 9 mrt 14:00 uur Spreekuur

Woensdag 10 mrt 15:00 uur Bijeenkomst eerste communicanten.

Dinsdag 16 mrt 14:00 uur Spreekuur

Woensdag 17 mrt 15:00 uur Voorbereiding eerste communie.

Zaterdag 20 mrt 9:30 uur Oefenen presentatieviering 1°* communicanten.
Woensdag 31 mrt 15:00 uur Voorbereiding eerste communie.

De kerkdiensten zijn weer toegankelijk voor publiek.
Maximaal 30 personen kunnen de viering bijwonen.
U moet zich wel vooraf aanmelden tot uiterlijk zaterdag voor de betreffende viering
Dit is mogelijk bij:

Monique Wassing Tel 06 2334 0282

Adrie Kannekens Tel 0168 462042

Cluster West pkwest@immanuel-parochie.eu

Alle vieringen worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl

Op de website van de Immanuelparochie klikt u links onder op Kerk TV.

Collecte zondag 28 februari € 46, 50 Offerblok € 62, 60

PALMZONDAG 28 maart.

Kinderen worden uitgenodigd om Palmpaasstokken te maken y
en die mee te brengen naar de kerk op zondagochtend 21 maart aanvang 9:30 uur.”
Je moet je dan wel van te voren aanmelden, zie bovenstaand bericht.

Na de viering kun je je palmpaasstok naar opa of oma brengen of iemand die
wel een opkikkertje kan gebruiken.

24 uur voor de Heer - vrijdag 12 maart - zaterdag 13 maart 2021

OUDENBOSCH in de Basiliek op12 maart van 19:00 tot 21:00
U bent van harte welkom om mee te bidden

U kunt de kerkdienst volgen en terugkijken via Kerkdienstgemist.nl of de knop Algemeen en
KERKTYV op www.immanuel-parochie.eu
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India, 1984: LEVEND WATER

De Indiase kunstenaar Jyoti Sahi is de maker van dit doek. In dit hongerdoek
plaatst hij Jezus te midden van de armen en uitgeslotenen van de Indiase
samenleving. Jezus is in zijn donkere huidskleur en geopende handen een van
hen. In Jezus kiest God voor de armen. Hij is het levende water, het licht van de
wereld, de verrijzenis en het leven, zoals Johannes in zijn evangelie schrijft. Het
hongerdoek heeft een aantal opvallende elementen uit de wereldgodsdiensten die
in India voorkomen: islam, hindoeisme, boeddhisme en christendom. Linksboven
schilderde Jyoti Sahi een islamitisch mausoleum met graven eromheen, en met
daarbij de uit de dood opgewekte Lazarus. De paria’s, de dalits, de
onaanraakbare daaronder wonen vaak op de minste plekken in de dorpen waar
ook de begraafplaatsen zijn. Gods lichtstraal verlicht ook hen. Het water (van de
heilige rivier de Ganges!) neemt in het hindoeisme een heel belangrijke plaats in,
ook op dit hongerdoek. Het water is levend water, de dood wordt overwonnen, de
armste krijgen er het eerst van te drinken. In het midden, de waterdruppel, hier
wordt de zus van Lazarus, Maria die luisterende afgebeeld. Rechts op de
afbeelding zien we de Samaritaanse putten uit de stroom van het levend water dat
Jezus is. Tussen Jezus en Maria zien we de afbeelding van Mozes zittend in de
lotushouding of kleermakers zit, als een Indiase wijze; de amaltusboom en de
vaas met lotusbloemen wijzen op de heiligheid van de plaats. Aan de voeten van
Jezus liggen de dorre beenderen beschreven in Ezechiél 37,1-14. God de Heer
brengt deze beenderen weer tot leven door zijn geest over hen uit te storten.



