
Welkom Thuis!
G E Z I N S D A G  A A N  Z E E  2 4  J U L I  2 0 2 1



UITNODIGING
Thuis is waar we helemaal onszelf kunnen zijn. Thuis zijn we ook bij God, bij Hem mogen

we onszelf zijn met onze vreugde en verdriet. 
Op deze dag aan het begin van de zomervakantie, vertelt een echtpaar hoe God een plek
heeft gekregen bij hen thuis. In de middag gaan we met alle ouders en kinderen naar het

strand voor een spelmiddag. 
Elk gezin wordt gezegend en we sluiten af met een gezellige barbecue. 

 Praktisch

Datum: zaterdag 24 juli 2021 van 10.00-18.00
Locatie: Strandkerk, Noorddijk 2, 4506 JE Cadzand-Bad

Het programma is van 10.00-18.00. Deelname kost 10 euro per volwassene, kinderen
gratis. Dit is inclusief een lunch en barbecue. 
Info en opgave: gezinengeloof.nl/gezinsdag.

Deze gezinsdag is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum en de parochies van Zeeuws-Vlaanderen.


