ys

WATH
ST
S) 7\‘

o

PAROCHIE JOURNAAL

Voor de Immanuelparochie Cluster West
57° Jaargang week 01
01 Januari 2022
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Gebedsintentie:
IMMANUELPAROCHIE
CLUSTER WEST
Parochiekerk
H. Jacobus de Meerdere.
Molenstraat 26
4793 EG Fijnaart
Tel. 0168 462345
pkwest@ immanuel-

parochie.eu

PASTOOR
Drs Maickel Prasing
Markt 59
4731 HN Oudenbosch
Tel. 165 330502
m.prasing@immanuel-

parochie.eu

VOOR DRINGENDE
GEVALLEN
06 165 408 40
teamassistent@
bernardusparochie.nl

Parochie Journaal
Molenstraat 26
4793 EG Fijnaart
pkwest@immanuel-

parochie.eu

Fijnaart: NL27 RABO 0115292896
Klundert: NL96 RABO 0126001812
Noordhoek: NL81RABO0148700276
emstad: NL15RAB00115292918

Zaterdag 1 januari nieuwjaarsdaq 09:30 uur Eucharistieviering Celebrant
M.Prasing Diaken M.Bastiaasen Lector Toos Accoliet Illa
Misdienaars Damian& Fee Koster Wim. Collecte eigen kerk

Zondag 2 januari 09:30 uur Eucharistieviering Celebrant G.Dirven Diaken
M.Bastiaansen Lector Elly Accoliet Bente Misdienaars Julia & Lilly Koster
Rien Gebedsintenties Jos Derene jrgt Joke Rombouts-Wierikxs. Mevrouw
van Schendel- Meuwissens. Annie Pols-Reijnders. Leny van de Klundert. 1°
collecte eigen kerk 2% collecte is voor caritas mensen in nood.

Donderdag 6 januari 10:00 uur Eucharistieviering Celebrant P.de Rooij
Koster Rien.

Zondag 9 januari 09:30 uur Eucharistieviering Celebrant G. Dirven
Diaken M.Bastiaansen Lector Toos Accoliet Rina

Misdienaars Damian & Maya Koster Wim Gebedsintenties Riek van de
noort-Broekmans. Familie jan en Nel Hamers-Geerts, dochter Luus en
kleindkind Franky. Annie Pols-Reijnders. Leny van de Klundert. Collecte
eigen kerk.

Zondag 9 januari 11:00 uur peuter en kleuterviering Driekoningen

Donderdag 13 januari 10:00 uur woord en comunnieviering
Diaken M.Bastiaansen

Zondag 16 januari 10:00 uur digitale viering vanuit de protestantse kerk
gezamenlijke viering van de Katholieke en Protestantse gemeenschap.

Voorgangers M.Prasing & M.Bastiaasen en F de Ronde. Gebedsintenties

Annie Pols-Reijnders. Leny van de Klundert.

Via online Kerkdienst te volgen.

Maandag 17 januari 15:00 uur Oecumenischeviering Fendertshof
Diaken M.Bastiaasen.

Vanwege de nieuwe lockdown mogen we maar 50 personen toelaten tot de
kerkdiensten. Mondkapjes zijn verplicht bij binnenkomst, ter communie gaan en bij het
verlaten van de kerk. Houd afstand 1,5 m. Gezamenlijk koffie drinken na de dienst is
niet toegestaan. Deze maatregelen gelden tenminste tot en met 14 januari 2022.

Alle vieringen worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl, op de website van de
Immanuelparochie klikt u linksonder op Kerk TV. Bij klachten blijf thuis.

Zoals in het begin is er weer een aanmeldingsplicht, dit kan op zondag na de viering
en telefonisch op dinsdag van 14:00-16:00 op 0168-462345

pkwest@immanuel-parochie.eu

U kunt de kerkdienst volgen en terugkijken via Kerkdienstgemist.nl of de knop

Algemeen en KERKTV op www.immanuel-parochie.eu
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Agenda Immanuelparochie cluster West.

Maandag 3 Januari 19:00-20:00 uur PKC klein/groot

Dinsdag 4 Januatri 14:00-16:00 uur Kaarsje aansteken/Spreekuur
Donderdag 6 Januari 11:00 uur Het Jaar Rond

Dinsdag 11 Januari 14:00-16:00 uur Kaarsje aansteken/Spreekuur
Dinsdag 18 Januari 13:30 Oecumenische overleg
Dinsdag 18 Januari 14:00-16:00 uur Kaarsje aansteken/ Spreekuur
Collecte opbrengst zondag 26 December voor eigen kerk €94,70

2% Collecte Cartitas € 113,25

Kerstmis 2021

Waarom Kerstmis een feest is juist nu.
Kerstmis is geen feest dat wij, mensen, zelf uitgevonden hebben. Wij vieren Kerstmis
omdat God zelf in deze wereld voor ons iets gedaan heeft. Hier staat geen menselijke
prestatie centraal, maar de menswording van God zelf: de geboortedag van Jezus, de
Christus, de Zoon van God. Hij die niet alles van bovenaf bestuurde, maar het leven hier
met ons willen doormaken. Hij die ook de armste een broer werd die hun last deelde. Zo is
Godsliefde voor de mensen over de streep getrokken heeft, vieren wij zijn geboortedag, de
dag van Gods menswording tot op vandaag. Want door die geboorte, die menswording, is
een impuls gegeven, een nieuwe richting in de wereld gekomen: liefde is mogelijk —
ondanks alles!

Minstens in deze kerstdagen mogen wij een glim opvangen. Ons leven verandert een
ogenblik en in de hele wereld groeit de bereidheid de liefde en de naastenliefde nog maar
een kans te geven.

We weten allemaal: de kerstvrede loopt telkens het gevaar op een illusie uit te lopen. Maar
enkele kleine vragen, of beter, enkele goed voornemens kunnen ons daarvoor behoeden.
Juist de kleine dingen, kleine stappen zijn belangrijk. Met wie zou ik nog eens moeten
spreken? Wie moet ik schrijven? Wie wacht op mijn bezoek? Waar is een nieuw begin
mogelijk? Wie kan ik een klein plezier verschaffen?

Liefde is mogelijk — ondanks alles. Deze kerstden tonen het ons.
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