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Zondag 13 november 09:30 uur Eucharistieviering 
Voorganger Maikel Prasing –pastoor, Petra Mergaerts pastoraal 
medewerkster. Zang St. Jacobuskoor . Acoliet Bente. 
 Misdienaars Feline en Febe. Lector Toos. Koster Wim.  
Collectanten Rubin & Piet.  Mistintenties: Annie Pols-Reijnders 
echtgenote van Ad Pols. Kees van Merriënboer en lies van 
Merriënboer-Korst. Cornelius Vermeulen. 
 Jaargetijde jan de Bruijn. Arjaan Leyten. Jaargetijde Arnoldus Zwagers 
en Maria Zwagers Cornelis. Kees Vermeulen voor zijn verjaardag. 
Collecte Eigen kerk. 
Na afloop van de viering samenzijn. 
 
Donderdag 17 november 10:00 uur Woord en Communieviering 
Voorganger M Bastiaansen diaken-emeritus 
 
Zondag 20 november 09:30 uur Eucharistieviering Christus Koning 
Voorganger Alex Schuerman. M Bastiaansen diaken-emeritus. 
 Zang Mannen Ensemble o.l.v. Jack Vermeulen. 
 Acoliet Rina.  Misdienaars Lucas.  
Lector Corry. Koster Patrick. Collectanten Jan & Piet.  
Misintenties: Annie Pols-Reijnders echtgenote van Ad Pols. 
jaargetijden Corrie van Sprundel-Roovers.  
Kees van Merriënboer en Lies van Merriënboer –Korst. 
Jaargetijde Piet Chantrel. 
Collecte Eigen kerk. 
Na afloop van de viering samenzijn.  
 
1ste zondag van de Advent 27 november 09:30 uur 
Eucharistieviering 
Voorganger Maikel Prasing. Zang St. Jacobuskoor. Acoliet Illa. 
Misdienaar Damian. Lector Elly. Koster Hans.  
Collectanten Yulia & Rubin. Misintenties:  
Jaargetijde Jan Rombouts weduwnaar van Joke Wierikx.  
Kees Merrienboer en Lies van Merrienboer-Korst. 
Annie Pols-Reijnders echtgenote van Ad Pols. Collecte Eigen kerk. 
Na afloop van de viering samenzijn. 
 
Donderdag 1 december 10:00 Woord en Communieviering 
Voorganger Michael Bastiaansen  
 
 
Zondag 4 december. 
 
 
Donderdag 8 december.  
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Agenda Immanuelparochie cluster West.. 
Maandag        14 november      13:30-15:00 uur      Kaarten maken 
  19:00-21:00 uur      St. Jacobuskoor  
Dinsdag          15 november      13:30-14:30 uur     Oecumenische Liturgische beraad 
                                                  14:00-16:00 uur     Spreekuur 
                                                  18:30-21:00 uur Alphacursus 
Maandag         21 november     13:30-15:00 uur     Kaarten maken 
                                                  19:00-21:00 uur St. Jacobuskoor 
Dinsdag           22 november     14:00-16:00 uur Spreekuur 
   18:30-21:00 uur     Alphacursus 
     
Als u nog kerstspullen heeft kunt u ze op dinsdagmiddag tussen 14:00-16:00 uur af komen 
geven. 
 
De collecte van  6-11-2022: 1ste collecte voor eigen kerk    €52,10 
                                               2de   collecte Caritas                   €36,50 

 
 
 
  
  
 
 
 

HOOGFEEST. CHRISTUS, KONING 
VAN HET HEELAL. Op deze laatste 
zondag sluiten we het Kerkelijke jaar 

af. Pilatus stelt Jezus de vraag: ‘Zijt Gij de koning der Joden?’ Op het 
bord op het kruis deze woorden geplaatst. Een van de misdadigers 
vraagt aan Jezus. ‘Jezus,  denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk 
gekomen zijt’. En Jezus sprak tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: ‘Vandaag 
nog zult gij 
 met Mij zijn in het paradijs.’ 
( André Louf Abt )   
Jezus is geen Koning voor de grap. Ook niet een eenzame Koning. Zijn Rijk is echt, maar 
het wordt beneden slechts tussen de kleinsten en de armste opgebouwd. Jezus heeft er 
een lijst van opgesteld: zij die honger en dorst lijden en hun eten bij elkaar moeten 
bedelen; de vreemdelingen die om onderdak komen vragen; de naakten die gekleed 
worden; zieken en gevangenen die door ons bezoek getroost kunnen worde. Jezus zegt 
nog niet dat dit zijn leerlingen zijn, en nog minder dat ze in hem geloven. Voor het ogenblik 
volstaat het dat zij klein, arm en hulpbehoevend zijn. Want Jezus is aanwezig in de arme 
en wacht er een teken van verering af voor zijn Koninkrijk, maar tussen armen en samen 
met hen. Want waar armen zijn kan de Goede Boodschap verkondigd worden en zak God 
opnieuw wonderen verrichten en zijn overvloed meedelen. De volheid van het Rijk aan het 
einde der tijden zal niet grondig verschillen van het verborgen Rijk dat vandaag in 
armoede opgebouwd wordt. De glorie van de jongste dag zal alleen maar aan het daglicht 
brengen wat vandaag reeds gezaaid werd tussen de geringen. En Jezus, ware Koning, zal 
er nog steeds zijn, zoals hij er vandaag reeds is en steeds dezelfde. ‘Jezus Christus is 
dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid’. Alleen wie zijn broeder bemint, kan 
vandaag reeds de Koning van de glorie herkennen, verborgen onder de kleinen en 
geringen.  
Michaël Bastiaansen, diaken 
 


