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Ter overweging : Bezinning op de Zaligsprekingen 
Gelukkig ben je als het leven je blik verscherpt heeft 
zonder je wantrouwig te maken. 
Gelukkig ben je als je dwaasheden getrotseerd hebt 
zonder hard te worden. 
Gelukkig ben je als je het klagen gelaten hebt 
zonder bitter te worden. 
Gelukkig ben je als je erin slaagt oud te worden 
zonder een mens uit het verleden te zijn. 
Gelukkig ben je als je de kleinkinderen leert van God 
te houden 
zonder hen dreigend aan te porren. 
Gelukkig ben je als je van je zonen houdt 
zonder je schoondochters te kwetsen. 
Gelukkig ben je als je niet van het verleden leeft 
maar van de toekomst die God je schenkt. 
Verheug je! Je zult het rijk der hemelen bezitten. 
 

(Gerhard Eberts in Al de dagen van ons leven. Christelijk gezinsboek voor de 21ste eeuw) 

 

Oproep 
Voor de jaarlijkse kerst-/snuffelmarkt in de Jacobuskerk van Fijnaart die doorgaat op 
zaterdag 25 november van 9.00 tot 17.00 uur kunnen er nog allerhande kerstspullen 
binnengebracht worden, iedere dinsdag tussen 13.30 en 15.30 uur in de R.K. kerk van 
Fijnaart. Voor meer informatie: neem contact op met: 06-180 662 53.                         
Spullen kunnen ook bij u thuis opgehaald worden.   

 
Komende activiteiten                                                                            

 

Leeskring: De kerk is fantastisch! – NIEUW!  
Donderdag 9 november: ‘De kerk en schoonheid’  
Tijdens de leeskring willen we samen enkele hoofdstukken van dit 
boeiende boek bespreken. Je hoeft niet elke avond aanwezig te zijn, je 
kan ook één of meerdere avonden aansluiten.  
Dit keer staan we stil bij de kerk en schoonheid. ‘Vele diepreligieuze 
mensen zien hun geloof gesterkt door de schoonheid die ze vinden in 
kunst of natuur. Daar ontwaren ze een glimp van God, of menen die te 



zien, of alvast iets transcendents dat hen dieper raakt dan ze ooit dachten. 
Schoonheid als een weg naar het absolute.’ En: ‘Heel vaak heeft schoonheid een 
religieuze dimensie, ook voor wie die zelf niet direct zien,’ aldus Torfs. Schoonheid 
stijgt uit boven het zegbare, reikt naar het onzegbare als ze niet wordt ingekapseld in 
een vast systeem dat moet dienen voor iets anders. Een helpende vraag voor onszelf 
kunnen zijn: Het ervaren van ‘schoonheid’, die ik niet in woorden kan vatten: Herken 
is deze ervaring? Kan ik me deze ervaring terug voor de geest halen.  
Tijdstip: 19.30-21.00 uur; locatie: Pastorie, Markt 59, Oudenbosch; begeleiding door 
Petra Mergaerts en Mario Winters; Aanmelden vóór 7 november via: 
depelgrim@bernardusparochie.nl De deelname is gratis, een vrije gift is welkom.  
 

Noveen ter ere van de H. Elisabeth van Thüringen  
Negen dagen achter elkaar zal er een gebedsviering plaatsvinden, waarbij 
telkens wordt ingegaan op een bepaald facet van haar leven en haar 
diaconale bewogenheid. 
Van 9 tot en met 16 november: 19.00 uur - 19.30 uur  
17 november: 16.15 uur - 16.45 uur 
Locatie: Pauluskapel onder de Basiliek in Oudenbosch 

 
Franciscusgroep Oudenbosch - Lezing: Elisabeth van Thüringen (1207-1231)  

Deze adellijke vrouw werd al vroeg uitgehuwelijkt aan Lodewijk IV van Thüringen, 
met wie zij drie kinderen krijgt. Een gelukkige echtgenote en moeder. Wanneer 
Lodewijk onverwachts sterft, kiest ze radicaal voor een leven in dienst van mensen 
die ziek zijn en die honger lijden. 
Vrijdag 10 november, vanaf 14.30 uur in de Cuyperszaal, ‘De Pelgrim 2’ 
 

In je Uppie 
Op 10 november is er weer een UP!-groepsgesprek van 13.30-15.00 
uur in het Pluspunt, Veerkensweg 71a te Oud Gastel. Tijdens zo’n 
gesprekken komen belangrijke onderwerpen die ertoe doen als je 
ouder wordt ter sprake. Centraal staan thema’s waar je niet zo snel 

over praat. Het zijn geen ‘zware’ gesprekken, men heeft het er gewoon eens over 
met elkaar. Een luisterend oor aan tafel kan herkenning, inspiratie en steun bieden. 
Het thema luidt dit keer: ‘Dromen en wensen’. Meer informatie en aanmelden via 
Chantal Klatten, chantal.klatten@surplus.nl of via tel. 0165-511 082. Spontaan 
langskomen mag ook. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 
Het Jaar rond 
Twee jaar geleden is in Fijnaart een initiatief gestart om wat 
beter thuis te raken in de woorden die in de kerk worden 
gesproken: woorden in de liturgie, het woord van God in de 
Bijbel. Zo worden ze veel meer verstaanbaar, krijgen ze meer 
diepgang en betekenis, worden ze bron van hoop en houvast 
in het leven. Elke bijeenkomst heeft een nieuw thema, dat 
samenhangt met de komende zondagsviering. 
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Data: donderdag 16 en 30 november; 14 december 
Tijdstip: 11.00 uur - 12.00 uur. 
Locatie: in de zijruimte in de Jacobuskerk, Molenstraat 26 in Fijnaart 
Contactpersoon: diaken Michaël Bastiaansen, tel: 06 46 34 11 38, 
michaelbastiaansen@kpnmail.nl  
 

Gezellige middag – 17 november 
Aan de hand van oud beeldmateriaal zal Mark Buijs 
herinneringen ophalen aan het oude St. Elisabethgesticht. 
Tijdstip: 14.00 uur - 16.00 uur  
Locatie: Cuyperszaal onder de Basiliek (ingang ‘Pelgrim 2’) 
 

Zegening van beeltenis St. Elisabeth - 17 november 
Tijdens het noveengebed op de feestdag van St. Elisabeth van Thüringen zal een 
nieuwe beeltenis van haar worden gezegend door pastoor Prasing. Deze zal later een 
eigen plek krijgen in de Elisabethzaal.  
Tijdstip: 16.15 uur - 16.45 uur 
Locatie: Pauluskapel onder de Basiliek in Oudenbosch 

 
Samen aan Tafel - 19 november  
Op zondag 19 november staat er rond 12.30 uur weer een lekkere lunch klaar in het 
Bartholomeushuis. Een mooie manier om elkaar te ontmoeten.  
Tijdstip: 12.30-13.30 uur in Zevenbergen; toegang is gratis, een vrije gift is welkom.  
Wel graag vooraf opgeven via pkmidden@immanuel-parochie.eu of tel. 0168 323 567 
(maandag t/m vrijdag tussen 09.30-11.30 uur). 
 

Oecumenisch avondgebed - 19 november 
Het oecumenisch avondgebed staat open voor iedereen die zich wil 
bezinnen op de christelijke levenswijze. We zingen samen, laten ruimte 
voor stilte, lezen uit de bijbel en bidden. Na afloop is er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten. Het initiatief is geïnspireerd door de opzet 
van Taizé-vieringen.  
Tijdstip: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) 
Duur: +/- 30 minuten, met aansluitend gelegenheid tot ontmoeting 
Locatie: Protestantse kerk Oudenbosch 
Aanmelden: vrije toegang zonder aanmelding 
 

Kerstmarkt Jacobuskerk Fijnaart 
Op zaterdag 25 november is er in de R.K. kerk van Fijnaart de jaarlijkse kerst-
/snuffelmarkt met gebruikte en nieuwe kerstartikelen, mocht u nog op zoek zijn naar 
leuke spulletjes, loop zeker even binnen. Er is tevens een stand om enveloppen te 
trekken met mooie prijzen. Ook is er koffie met iets lekkers te koop. 
Wees welkom tussen 9.00 en 17.00 uur in de H. Jacobus de Meerdere kerk aan de 
Molenstraat in Fijnaart. 
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Vieringen in onze parochies:  
 
Liturgie in het teken van de Werelddag van de armen - 18/19 
november 
Aan het eind van het Heilig Jaar van Barmhartigheid heeft Paus 
Franciscus in 2016 de Werelddag voor de Armen ingesteld op 
de 33e Zondag door het Jaar. Deze jaarlijks terugkerende dag is 
een geheugensteun en aanmoediging om als christenen 
blijvend een barmhartige levenshouding aan te nemen. Elk jaar geeft paus Franciscus 
een thema mee voor deze dag; dit jaar luidt het thema: ‘Kijk niet weg van de armen’, 
geïnspireerd aan het Bijbelse boek Tobit 4,7.  

 
In onze beide parochies willen we in dat weekend 
graag houdbare voedingsmiddelen zoals houdbare 
melk, thee, jam, appelstroop, ontbijtkoek, crackers, 
beschuit, potgroenten en ragout inzamelen voor de 
voedselbank. Doet u ook mee? 
 
 

Woensdag 
12.00 uur: oecumenisch middaggebed Oudenbosch 
 
Donderdag: 
10.00 uur: Fijnaart 
19.00 uur: Pauluskapel Oudenbosch 
 
2e dinsdag van de maand: 
10.15 uur: Seniorenviering in Langeweg (Ons Stedeke) 
 
1ste vrijdag van de maand: 
10.00 uur: Hoeven (Het Punt) 
 
Zaterdag: 
17.00 uur: Bosschenhoofd 
19.00 uur: Zevenbergschenhoek (op de 1ste zondag van de maand om 11.00) 
 
Zondag: 
09.30 uur: Fijnaart, Oud-Gastel en Hoeven 
11.00 uur: Oudenbosch en Zevenbergen (iedere 2de zondag van de maand uitstelling 
van het Allerheiligste na de viering) 
 
Koffiedrinken na de vieringen:   
Iedere zondag in Fijnaart en Oudenbosch  
1ste zondag van de maand in Zevenbergen 
1ste zondag en 2de zaterdag van de maand in Zevenbergschenhoek 
3de zondag van de maand in Oud-Gastel 


