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‘Tekenen van hoop te zijn voor de medemens’, dat heeft paus 
Franciscus gevraagd aan gelovigen wereldwijd in het jubeljaar 2025. 
Het bisdom Breda wil deze oproep van harte beantwoorden door in 
elke zone van het bisdom een Week van Hoop op touw te zetten. Elke 
zone mag daarbij eigen initiatieven ontwikkelen om Gods 
barmhartigheid handen en voeten te geven. Op deze manier wil het 
bisdom een week lang duidelijk maken dat Caritas een wezenlijk 
onderdeel is van de missionaire parochie. Iedereen kan en mag daaraan 
meedoen. Caritas is immers niet een hobby van een enkeling maar de 
missie van de hele Kerk.  
 
In dit programmaboekje geven wij een overzicht van liturgische 
vieringen en activiteiten in het teken van hoop die zullen plaat vinden 
in onze parochies van Pastorale Zone Midden. 
 
Voor een actueel overzicht van alle vieringen en activiteiten kijkt u op 
de Week van Hoop pagina op de website van de Bernardusparochie, 
of via https://www.bernardusparochie.nl/ en dan via het logo van 
Week van Hoop linksboven. 
 
Wij hopen van harte dat velen in beweging komen om deel te nemen 
aan een of meerdere bijeenkomsten en de diaconale spirit in onze 
samenwerkende parochies groeit en te proeven is. 
 
 
 

De pastorale teams van: 
 

H. Mariaparochie 
Immanuelparochie 

Parochie Bernardus van Clairvaux 
Parochie Christus Koning 
Sint Franciscusparochie 

  

https://www.bernardusparochie.nl/?p=news&id=1316
https://www.bernardusparochie.nl/


18 oktober 2025 
Liturgische start van de Week van Hoop 
Rijsbergen 
Eucharistie in samenwerking met verzorgingshuis Amarant 
Tijdstip: 19.00 uur 
Locatie: St. Bavokerk, St. Bavostraat 12  
 
 
Met kwetsbare mensen een geloofsgesprek voeren  
over de Vreugdevolle Boodschap van Jezus 
In de Week van de Hoop organiseren de Bernardusparochie en de 
Immanuelparochie geloofsgesprekken over Evangelieteksten met 
kwetsbare mensen die hen Hoop kunnen gaan geven. Er worden 
afzonderlijke bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die hun 
partner hebben verloren en voor kwetsbare mensen in zorginstellingen 
samen met de bij hen betrokken vrijwilligers. Informatie over de 
datum, tijd en locatie is vanaf 7 oktober a.s. op beide websites te 
vinden. Voor meer informatie: pastoraalassistent@outlook.com  
  

19 oktober 2025 
Liturgie in het teken van hoop 
Oud Gastel       
Eucharistieviering      
Tijdstip: 9.30 uur      
Locatie: H. Laurentiuskerk, Kerkstraat 3     
 
Fijnaart       
Eucharistieviering 
Tijdstip: 9.30 uur 
Locatie: H. Jakobus de Meerdere kerk, Molenstraat 26 
 
 

mailto:pastoraalassistent@outlook.com


St. Willebrord 
Eucharistieviering 
Tijdstip: 9.30 uur 
Locatie: H. Willibrorduskerk, Pastoor Bastiaansensingel 30 
 
Etten-Leur 
Eucharistieviering 
Tijdstip: 10.30 uur 
Locatie: H. Lambertuskerk, Markt 60 
 
Oudenbosch 
Eucharistieviering  
Tijdstip: 11.00 uur 
Locatie: H.H. Agatha en Barbara basiliek, Markt 57 
 
Zevenbergen 
Eucharistieviering  
Tijdstip: 11.00 uur 
Locatie: H. Bartholomeuskerk, Markt 19  
 
Zundert 
Eucharistieviering  
Tijdstip: 11.00 uur 
Locatie: H. Trudokerk, Molenstraat 7 
 
 
Tijdcollecte in de Immanuelparochie 
‘Ik heb een zee van tijd’, hoor je bijna niemand meer 
zeggen. ‘Even kijken of ik een gaatje heb in mijn 
agenda’, wordt vaak meer gehoord. Gepensioneerd of 
werkend, er is weinig verschil in beschikbare tijd. Voor 
velen is tijd schaars en dus kostbaarder dan geld. 
In de Week van Hoop (18 tot en met 25 oktober 2025) vragen wij, het 
Caritasbestuur van de Immanuelparochie,  uw aandacht voor een 
andere manier van doneren: geen inzameling van GELD, maar van TIJD. 



Wat is de bedoeling? 
De tijdcollecte doet een beroep op parochianen om zich een keer 
diaconaal in te zetten voor een goed doel, binnen of buiten de 
parochie. We vragen eenieder om zich één dag of een dagdeel 
beschikbaar te stellen voor een ander. Dat kan een individuele activiteit 
zijn of een activiteit met een klein groep.  
 
Tijdens de vieringen op 12 oktober zal elke kerkbezoeker een formulier 
ontvangen waarop men kan invullen hoeveel tijd men kan vrijmaken en 
waarvoor men zich graag wil inzetten. Op dat formulier zullen allerlei 
keuzemogelijkheden staan, maar men kan zelf ook een daad van 
naastenliefde bedenken.  
 
Met een klein gebaar kun je al een groot verschil maken. Achterin onze 
kerken en op de secretariaten zal dit formulier ook terug te vinden zijn. 
Bedoeling is vervolgens dat allen tijdens de Week van Hoop hun 
diaconale activiteit uitvoeren. Dat we dit met z’n allen doen in dezelfde 
week schept onderlinge verbondenheid. 
 
 

Samen aan tafel 
Elke 3e of 4e zondag van de maand vindt er van 
12.00 uur tot 13.30 uur een gezamenlijke lunch 
plaats in het Bartholomeushuis in Zevenbergen. 
Zo wordt een stukje eenzaamheid op zondag 
verdreven en gebouwd aan verbondenheid. 
Iedereen is van harte welkom om aan deze lunch 
deel te nemen, ook als men geen kerkganger is. 
Men dient zich uiterlijk op woensdag 
voorafgaand aan de lunch aan te melden. Hebt u 
interesse? Kent u mensen in uw omgeving voor 
wie zo’n lunch een opkikker kan zijn? Breng dan 
dit initiatief onder hun aandacht of neem ze een keer mee als de 
drempel voor hen te hoog is om alleen te komen. Wel altijd vooraf 
aanmelden met hoeveel mensen u komt.  



Locatie: in de centrale hal Bartholomeushuis, Markt 19a, Zevenbergen   
Aanmelden: via pkmidden@immanuel-parochie.eu of telefoon 0168 
323 567 (maandag t/m vrijdag tussen 09.30 - 11.30 uur). 
De deelname is gratis, maar een vrije gift is altijd welkom.  
 

21 oktober 2025 
Liturgie in het teken van hoop 
Etten-Leur 
Ochtendgebed 
Tijdstip: 09.00 uur  
Locatie: H. Petruskerk, Lange Brugstraat 30 
 
Achtmaal 
Eucharistieviering 
Tijdstip: 09.00 uur  
Locatie: H. Corneliuskerk, Past. de Bakkerstraat 6 
 
Zegge 
Woord- en Communieviering 
Tijdstip: 19.00 uur  
Locatie: Onze Lieve Vrouw Kapel, Onze Lieve Vrouwestraat 108a 
 

22 oktober 2025 
Oecumenisch middaggebed in het teken van hoop 
Het oecumenisch middaggebed op woensdag biedt, al sinds december 
2016, een wekelijks bezinningsmoment om even stil te staan bij de 
vraag wat ons bezighoudt en wie dat mogelijk maakt. Het wordt 
verzorgd door vrijwilligers en beroepskrachten van de Protestantse 
Gemeente Oudenbosch en de Bernardusparochie. 



De actieve betrokkenheid tijdens de vieringen wordt door de 
aanwezigen als aantrekkelijk ervaren.  
 
Oudenbosch        
Tijdstip: om 12.00 uur 
Duur: +/- 20 min. 
Locatie: H.H. Agatha en Barbara basiliek, Markt 57 
Aanmelden: vrije toegang zonder aanmelding 
Informatie: pastoraalassistent@outlook.com  
 

Ontmoetingsbijeenkomst in het teken van hoop  
Tijdens deze bijeenkomst gaan we op 
zoek naar tekens van hoop aan de hand 
van de werken van barmhartigheid. Kent 
u deze werken nog? Hoeveel zijn het er? 
Welk werk spreekt u het meest aan? Op 
speelse wijze en aan de hand van 
kunstzinnige afbeeldingen worden we 
deze middagen vertrouwd gemaakt met 

deze werken en aan het denken gezet. Aansluitend volgt een gezellige 
soepmaaltijd, verzorgd door de werkgroep diaconie. 
 
Oudenbosch 
Tijdstip: 13.30 – 17.30 uur 
Locatie: Cuyperszaal (zaal onder de basiliek, ingang ‘Pelgrim 2’) 
Aanmelden via depelgrim@bernardusparochie.nl  
 
 
Filmavond - The old oak (2023)  
In een voormalige mijnwerkersstad staat The Old Oak, de 
laatste kroeg van het inmiddels vervallen plaatsje in Noord-
Engeland. De lokale bevolking kan zelf amper het hoofd 
boven water houden en ziet hun woonplaats steeds verder 
leeglopen. Kroegbaas TJ hoort zijn mopperende, vaste 
klanten zwijgzaam aan. Als dan de pub ook nog eens met 
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sluiting wordt bedreigd, zorgt de huisvesting van Syrische vluchtelingen 
in het stadje voor extra onrust. Maar een onwaarschijnlijke vriendschap 
brengt de verschillende werelden voorzichtig tot elkaar, met The Old 
Oak als gezamenlijk middelpunt. In The Old Oak gloort er hoop in het 
besef dat we het toch samen moeten doen. 
 
Oudenbosch 
Tijdstip: 20.15 - 22.30 uur;  
Locatie: Markland College, Pagnevaart 7  
Kostprijs: € 10,- en € 8,- voor Fanfare pashouders en voor wie zich 
vooraf bij ons aanmeldt via depelgrim@bernardusparochie.nl 
 

23 oktober 2025 
Liturgie in het teken van hoop 
Etten-Leur  
Eucharistieviering 
Tijdstip: 9.00 uur 
Locatie: H. Lambertuskerk, Markt 60 
 
Wernhout 
Eucharistieviering 
Tijdstip: 9.00 uur 
Locatie: O.L.V. van Altijddurende Bijstand kerk, Wernhoutseweg 149 
 
Sint-Willibrord 
Woord- en Communieviering 
Tijdstip: 9.00 uur 
Locatie: H. Willibrorduskerk, Pastoor Bastiaansensingel 30 
 
Fijnaart 
Woord- en Communieviering 
Tijdstip: 10.00 uur 
Locatie: H. Jacobus de Meerdere kerk, Molenstraat 26 

mailto:depelgrim@bernardusparochie.nl


Oudenbosch 
Eucharistieviering 
Tijdstip: 19.00 uur 
Locatie: Pauluskapel onder de basiliek (ingang Hellemonsstraat) 
 
 
Ontmoetingsbijeenkomst in het teken van hoop  

Aansluitend aan de viering van 10.00 
uur start in Fijnaart een 
ontmoetingsbijeenkomst, waarin we op 
zoek gaan naar tekens van hoop aan de 
hand van de werken van 
barmhartigheid. Kent u deze werken 
nog? Hoeveel zijn het er? Welk werk 
spreekt u het meest aan? Op speelse 

wijze en aan de hand van kunstzinnige afbeeldingen worden we deze 
middagen vertrouwd gemaakt met deze werken en aan het denken 
gezet.  
 
Fijnaart 
Tijdstip: 10.45 - 12.00 uur 
Locatie: Jacobushof, Molenstraat 26  
Aanmelden via pkwest@immanuel-parochie.eu of telefoon 0168 462 
345 (maandag en donderdag 9.00 - 17.00 uur en dinsdag 9.00 - 13.00 uur) 

 

25 oktober 2025 
Afsluitende viering van de Week van hoop 
Achtmaal 
Eucharistieviering 
Tijdstip: 17.00 uur  
Locatie: H. Corneliuskerk, Past. de Bakkerstraat 6 
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Vóór en na de Week van hoop 
Kom erbij 
Koffie met een goed gesprek  
Sedert 2023 vinden er onder leiding 
van sociaal werkster Lia Lambregts en 
pastoraal werker Petra Mergaerts 
regelmatig koffiegesprekken plaats in 
het Pluspunt in Oud Gastel. Aan de 
hand van een gedicht en open vragen 
komen belangrijke onderwerpen die 
ertoe doen als je ouder wordt ter 
sprake. Het zijn geen ‘zware’ gesprekken, men heeft het er gewoon 
eens over met elkaar. Een luisterend oor aan tafel kan herkenning, 
inspiratie en steun bieden. Vanaf dit najaar worden deze 
‘koffiegesprekken’ maandelijks met medewerking ook van vrijwilligster 
Monda van der Weegen. Eenieder is van harte welkom. 
 
Datum en thema:  13 oktober – Veelkleurigheid 
                                 19 november – Keuzes maken 
Tijdstip: 14.00 - 15.30 uur 
Locatie: Pluspunt, Veerkensweg 71a in Oud Gastel 
Meer informatie en aanmelden via Chantal Klatten, telefoon0165-511 
082, chantal.klatten@surplus.nl Maar, spontaan langskomen mag ook.  
Er is koffie/thee en iets lekkers erbij. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. 
 
 
Ontmoetingsbijeenkomst in het teken van hoop  
Tijdens deze bijeenkomsten gaan we op zoek naar tekens van hoop aan 
de hand van de werken van barmhartigheid. Kent u deze werken nog? 
Hoeveel zijn het er? Welk werk spreekt u het meest aan? Op speelse 
wijze en aan de hand van kunstzinnige afbeeldingen worden we deze 
middagen vertrouwd gemaakt met deze werken en aan het denken 
gezet.  

mailto:chantal.klatten@surplus.nl


Zevenbergen 
Datum: donderdag 16 oktober  
Tijdstip: 13.30 - 16.00 uur 
Locatie: Bartholomeushuis, Markt 19a  
Aanmelden via coordinator@immanuel-
parochie.eu 
 
 
Samen Soep 
In heel Nederland zijn inwoners en organisaties 
samen aan het ‘soepen’ in straten, buurten, 
wijken, steden en ontmoetingscentra. Via de 
eenvoud van samen soep eten, kan men elkaar 
beter leren kennen, met elkaar in gesprek gaan 
en samen werken aan onderlinge verbondenheid. Vorig jaar is dit 
tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid voor het eerst in een 
aantal wijken van de gemeente Halderberge georganiseerd. Dit jaar 
hebben de Bernardusparochie en de Immanuelparochie daar ook aan 
meegedaan en dat smaakte gelijk naar meer. Daarom het initiatief om 
‘Samen soep’ voortaan eenmaal per maand te organiseren op de 2e 
woensdag van de maand ’s middags.  In de Immanuelparochie bestaat 
er reeds ‘Samen aan tafel op de 3e of 4e zondag van de maand. 
Oudenbosch 
Datum: woensdag 12 november  
Tijdstip: 12.30 - 14.00 uur 
Locatie: Cuyperszaal (ingang ‘Pelgrim 2’) in Oudenbosch 
Aanmelden via projectmedewerker@bernardusparochie.nl  
 
Zevenbergen 
Datum: zondag 16 november 
Tijdstip: 11.30 uur - 14.00 uur 
Locatie: Bartholomeushuis, Markt 19a in Zevenbergen 
Aanmelden via pkmidden@immanuel-parochie.eu of telefoon 0168 
323 567 (maandag t/m vrijdag tussen 09.30 - 11.30 uur).  

Iedereen is van harte welkom! Een vrije gift is altijd welkom! 
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Filmavond  A courageous heart (1998)  
Sociaal werker Irena Sendler werkt tijdens de Duitse 
bezetting in de getto’s van de Poolse stad Warschau, 
waar de Joodse bevolking onder zware omstandigheden 
moet zien te overleven. Wanneer ze de dochter van een 
Joodse vriend weet te redden en onder te brengen bij 
een katholiek gezin, komt ze erachter dat nog duizenden 
andere kinderen groot gevaar lopen. Met de hulp van 
vrienden en collega’s begint ze kinderen uit de getto 
naar een veilig onderkomen te smokkelen. Terwijl Irena’s leven steeds 
meer gevaar loopt, bedenkt ze steeds inventievere manieren om de 
kinderen langs de nazi’s te smokkelen. 
 
Zevenbergen 
Datum: woensdag 12 november  
Tijdstip: 20.00 - 22.15 uur 
Locatie: Theater De Schuur, Kerkstraat 23 in Zevenbergen 
Kostprijs: € 8,50; aanmelden vooraf via 
depelgrim@bernardusparochie.nl 
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