
Het verhaal van Avaïka 
Trots wandelt Avaïka naar school. Met een rugtas 
vol schoolspullen en een hoopvolle blik in haar 
ogen. Ze is niet bang meer. Deze negenjarige meid 
kan weer vooruitkijken. Ze is leergierig.  
 
Hoe anders zag haar leven eruit, toen ze nog maar 
drie jaar oud was. Ze woont met haar lieve vader, 
moeder, oudere broertjes en zusjes in een klein 
huis in het dorp Badadji in Noord-Kameroen, het 
armste deel van Kameroen. De straatarme 
bevolking heeft zwaar te kampen met gewapende 
conflicten en vluchtelingenstromen. Er is 
doorlopend tekort aan voldoende eten en drinken. 
En zorg is maar mondjesmaat beschikbaar. 
 
Op een dag krijgt Avaïka hevige koorts. Ze blijkt 
epilepsie te hebben en krijgt elke dag meerdere 
aanvallen met heftige stuiptrekkingen. Een 
vreemde ziekte voor deze kleine gemeenschap. 
Langzamerhand verliezen Avaïka en haar ouders 
de grip op haar leven. Soms is ze minutenlang 
bewusteloos na een aanval, terwijl haar ouders in 
paniek wachten tot ze weer bijkomt.  
 
Ze wil niet meer naar school. En haar ouders leven 
in onrust en angst voor de toekomst van hun 
dochter, die steeds meer buitengesloten raakt. 
Dorpsgenoten denken zelfs dat ze bezeten is. 
 
Haar eenzame situatie duurt maar liefst zes jaar. 
Tot medewerkers van de Bethlehem Stichting haar 
verhaal horen. Zij regelen een afspraak met een 
specialist en haar wanhopige ouders brengen haar 
naar het spreekuur. Ze vrezen het ergste. Maar als 
de arts hen met veel geduld uitlegt dat epilepsie 
een ziekte is, die met de juiste behandeling en 
medicijnen kan stabiliseren, durven ze het bijna 
niet te geloven. Haar aanvallen verminderden en 
haar vertrouwen groeit.  
 
Het resultaat is ontroerend en hoopgevend: Na zes 
jaar leven in eenzaamheid en wanhoop kan Avaïka 
nu weer met opgeheven hoofd naar school lopen 
en meedoen in het leven. 
 

Caritascollecte 
Tijdens de Advent zal de Caritascollecte in het teken 

staan van de Adventsactie. Daarnaast zullen 
gedurende heel de Advent achterin de kerk de 

vertrouwde collectebussen opgesteld staan om daar 
uw gift in te doen of gebruik de QR code: 

 
 
 
 
 
 

 

In het boek Jesaja wordt verteld over een 
vreugdebode: iemand die goed nieuws komt 
brengen. Hij kondigt de vrede aan en vertelt dat 
God mensen redt. 
De profeet Jesaja vertelde niet alleen over een 
vreugdebode, hij was het zelf ook. Hij gaf mensen 
hoop door zijn woorden over het nieuwe begin dat 
God zou maken. In deze adventstijd lezen we de 
woorden van Jesaja en ontdekken we hoe deze 
woorden ook vandaag hoop en verwachting 
kunnen wekken. En we ontdekken hoe mensen een 
vreugdebode kunnen zijn, als ze elkaar de weg 
wijzen naar de toekomst. Voor de vreugdebode 
gebruiken we in dit project het woord 
‘Geluksbezorger’: hij of zij brengt het geluk naar 
mensen toe. 
 

Hoe kunnen mensen stralen?  
Hoe worden mensen blij? 

Wij horen in verhalen 
dat God dichtbij zal zijn. 

 
  Jesaja geeft ons woorden 

als lichtjes in de nacht. 
En iedereen mag horen: 

God geeft ons nieuwe kracht. 
 

De koning van de vrede 
is eerlijk, wijs en goed. 

Hij laat de wereld weten 
wat God voor mensen doet. 

 
De bloemen zullen bloeien: 

een feest in de woestijn. 
En mensen zullen groeien, 

het zal een wonder zijn. 
 

Een engel uit de hemel 
zegt: ‘Jozef, het komt goed. 

Het kind zal Jezus heten. 
Hij geeft de mensen moed.’ 

 
De herders in het donker, 

zij kregen het bericht: 
Vandaag gebeurt het wonder, 

de wereld wordt weer licht. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



Van zondag naar zondag in de ADVENT  
op weg naar KERSTMIS 

 
In de adventstijd van dit jaar is er extra aandacht 
voor lezingen uit Jesaja. Jesaja vertelt over een 
vredestijd die komt en over een nieuwe koning. 
 
1e zondag van de Advent, 30 november 
Jesaja 2, 1-5: In een ander licht 
 
2e zondag van de Advent, 7 december 
Jesaja 11, 1-10: Een prachtkoning 
 

Tijdens de vieringen van de 2de  Adventszondag 
staat de liturgie in het teken van de Adventsactie 
en zal er hiervoor ook speciaal worden 
gecollecteerd! 

 

Actie: SOEP op de STOEP door de vormelingen 
 
Oudenbosch: 
zondag 7 december na de viering, tijdens de 
kerstmarkt onder de Basiliek  
 
Zevenbergen: 
Zaterdag 13 december tijdens de kerstmarkt aan 
de H. Bartholomeuskerk 
 

GRATIS beker soep, een vrije bijdrage is 
bestemd voor de Adventsactie 

 
3e zondag van de Advent, 14 december 
Jesaja 35, 1-10: Zie je het voor je? 
 
4e zondag van de Advent, 21 december 
Matteus 1, 18-25: God is dichtbij! 
 
 
Zoals ieder jaar zamelen we ook weer lang houdbare 
voedingsmiddelen in voor de Voedselbank! Hiermee  
is er ook aandacht voor mensen in nood dicht bij huis. 
U kunt ze achter in onze kerken achterlaten. 
 

Bijdragen aan de Adventsactie? 

Dat kan! 

Schoolmaterialen voor een jaar € 36 

20 maaltijden € 53 

Ondersteuning per kind voor één jaar € 150 

 
 

Adventsactie 2025: 
Koester een kind,  

bouw mee aan morgen 
 
Kinderen aan de zijlijn 
Met de 60e Adventsactie willen we extra stilstaan bij 
juist deze kinderen. Sommigen hebben een 
lichamelijke of geestelijke beperking, anderen trekken 
rond met hun families zonder vaste verblijfsplaats of 
leven in extreme armoede. Allemaal kinderen die op 
een of andere manier buiten de boot vallen en die 
nauwelijks de kans hebben daar op eigen kracht aan 
te ontsnappen. En zo blijven ze vaak onzichtbaar – 
zonder onderwijs, zonder speciale zorg, zonder 
schoon water en gezond voedsel, zonder hoopvolle 
toekomst. Kinderen zoals de kleine Avaïka uit 
Kameroen. Gelukkig nam haar verhaal een hoopvolle 
wending! 
 
Onderwijs en begeleiding in Kameroen 
In het straatarme noorden van Kameroen zijn 
nauwelijks voorzieningen voor kinderen met een 
beperking. Ze worden bovendien vaak actief 
buitengesloten en blijven noodgedwongen thuis. 
Stichting Bethlehem zorgt voor toegang tot onderwijs, 
voor medicatie en behandelingen. 
 
Uit de praktijk 
Een van hen is Avaïka. Ze lijdt aan epilepsie. Haar 
ouders hadden geen idee wat hun dochter mankeerde 
en op school werd ze uitgescholden en buitengesloten. 
Het werd zo erg dat Avaïka niet meer naar school kon. 
Met de hulp van St. Bethlehem gaat Avaïka weer naar 
school en heeft ze toekomstplannen: ze wil zich later 
inzetten voor andere kinderen zoals zij. 
 


